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Orde van dienst bij het emeritaat van ds. Richard Offringa. PGOG, Scheemda e.o. 2e zondag van de Zomer 29 juni 2025. 
“De Ontmoeting” te Scheemda.  Voorganger: ds. Richard Offringa; Organisten: Hennie de Vries; Hans Mook; Henk 
Cannegieter; Taakdragers van dienst: Albert de Roos; Ina Bos; Dirkje Haan; Lector: Hilda Karsijns; Mediateam: Hilko 
Snoek, Ben Bruinsma. Kindernevendienst: Christine ten Have. Kleur: rood. 

 

Molen weg 
 
Hier beleef ik alle vier seizoenen 
hoor nog het suizen van de wieken 
ratelende spechten spelen verstoppertje 
tussen de frisse geuren van het bos. 
 
Hier sluit ik mijn ogen en luister… 
hoor oude eiken verhalen vertellen 
over het rollen van een boerenkar, 
het malen van de molensteen. 
 
Hier ligt het weiland stil te wachten 
op niets, op alles… op mij, op jou 
voelt het de regen, de wind, de zon 
beleeft het de dag, doorslaapt de nacht. 
 
Hier ga ik van jong naar oud en andersom 
hoor ik stemmen van nu, van ooit 
haal ik mezelf uit de drukte en vind 
in het midden van leven, intense rust.   (Robert Tuintjer) 

 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Zoek de stilte ( Liefste lied 2/65 mel. Lied 975)  
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Stilte vraagt om ons vertrouwen,  
koelt de hitte, remt de tred.  
God, de stilte die ons aanspreekt,  
kent ons wezen raakt de kern.  
Hij schept ruimte in ons denken,  
schaduw die de zon laat zien,  
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,  
geeft geloven doel en zin.  
 

Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen 
want de ruimte moet gevierd 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimte voor zorgvuldigheid 
ruimte die wij kunnen delen 
ruimte waar de Geest geleid! 

Inleiding 
 
Bemoediging, groet en gebed van toenadering. 
 
V.  Onze hulp is in de naam van de Vader,  

die Hemel en aarde gemaakt heeft. 
A: en die nooit ophoud te werken aan de tuin van de wereld 
V.  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Zijn Zoon Jezus  
      Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. 
A: Hoor ons aan, eeuwige God, 

hoor naar ons bidden! 
V. Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 

blijf ons niet verborgen! 
A: Kom tot ons God, 

dat U ons raakt 
met de hartslag van uw liefde. 
Dat U ons draagt 
op de vleugels van uw vrede! 

V. Kom tot ons God 
wek op uw kracht 
en verlicht ons leven, elke dag. 

A. Amen. 
 
Lied 1014:1,2  
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Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 

Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 

Kyriëgebed afgesloten met gezongen Kyrië 301k  
 
V.          Hoor ons gebed, God, En laat ons geroep tot U komen. 
  Laten wij bidden, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. 
A. Heer, vergeef het. 
V. De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse. 
A. Heer, vergeef het. 
V. Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet toebehoort. 
A. Heer, vergeef het. 
V. De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. 
A. Heer, vergeef het. 
V. Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. 
A. Heer, vergeef het. 
V. Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen. 
A. Heer, vergeef het. 
V. De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt. 
A. Heer, vergeef het. 
V. De trots die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op U, o God. 
A. Heer, vergeef het. 
V. Maar wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig, elkaar vergevend zoals God in Christus  

u vergeving geschonken heeft.  
Zo bidden wij u zingend: 

 

 
 
Glorialied: Liefste lied 1/1  
 
1. - Aan U, Vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw,  
die met vrede uit de hoge  
onze aarde nieuw bedauwt.  
U de ere, U de glorie,  
zon die ons in leven houdt.  
 

2.-  Om de Zoon U alle glorie,  
woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste,  
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie,  
woord op onze tong gelegd.  

3.- Door de Geest U alle glorie,  
die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde  
eenmaal haar gelaat hergeeft.  
U de ere, U de glorie,  
adem die in mensen leeft. 
 
Gebed om het Woord: Liefste lied dl 2/32 Kom geest van God. 
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Kom. Geest van God, ontsluit ook ons 
Dat oud-profetenwoord; 
Dan wordt in wat geschreven staat 
Uw eigen stem gehoord. 
 

Als Gij het licht in ons ontsteekt, 
Als Gij u kennen laat, 
Dan klinkt vooral uw kinderen 
Hoe diep uw liefde gaat. 

Moment voor de kinderen  

 
Lied met kinderen: Lied 288  
 

Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

 
1e Schriftlezing : 1 Koningen 19:19-21 
 
Lied 283:1,2,4,5  
 
1.In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

2.En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

4.Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

5.Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

2e Schriftlezing Lucas 9:51-62 
 
Lied:  Liefste lied 1/50:1,2 
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Zegen dit huis, waarin uw licht  
de duisternis weerspreekt,  
Waar dromen worden tot gebed  
dat ooit uw Rijk aanbreekt,  
Waar uw gemeente adem schept   
zich aan de lofzang laaft,  
Zij zingend van uw Geest geniet,  
en zich reisvaardig maakt. 
 

Verkondiging  
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied. 657:1,2,4 
 

1.Zolang wij ademhalen,  
schept Gij in ons de kracht, 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

2.Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild! 
 

4.Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Losmaking  
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Dank- en voorbeden met het Onze Vader…  
ds. Gert Wybe van de Werff 
Ben Bruinsma 
Koos Wolda 
Gijs Kriek 
Fré Zondag 
Carla Smit 
ds. Richard Offringa 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang 
 
Slotlied: Het liefste lied dl 2/37:1,3,4,7  
 

 
3.In wie ik ben, in wat ik doe  
in al mijn gaan en staan 
klinkt zo de lof aan U, mijn God  
en wordt uw wil gedaan  
 

4.Vul mij daarom met diepe dank  
tot heel mijn leven zingt 
van U en van uw liefde voor 
wie klein is en gering  
 

7.Nooit zal mijn leven, dag en 
nacht  
dan zonder zegen zijn  
Bij elke voetstap die ik zet  
bent U zelf het refrein. 

 
Wegzending en Zegen:( gezongen Amen 431b) 
 

 
 
uitleidend orgelspel. 
 
 
 


